
Het Sint-Martinuskerkje in Eichem

Het Sint-Martinuskerkje stond, net als de kerk van Appelterre, onder het patronaatsrecht van het Sint-Gertrudiskapittel van Nijvel.

Het gotische kerkje, oorspronkelijk een kapel, dateert uit de 14de eeuw en werd opgetrokken in baksteen en zandsteen. In de 16de eeuw
evolueerde het tot een zaalkerkje met een pseudotransept. Lange tijd stond dit gebouw er wat vervallen bij, met een troosteloze bepleisterde
gevel, maar in 2016 werd het pittoreske kerkje opnieuw ingehuldigd na een grondige restauratie.

Let op het mooie zandstenen portiek, maar verwacht geen groots interieur. Binnenin is het stemmig, met witte muren, een fraaie kruisweg, een
volks Sint-Martinusbeeld en moderne glasramen. Op het verlaten kerkhofje rond de kerk trotseren oude, vaak vergeten graven regen, wind en
zon. Tempus fugit – "de tijd vliegt".
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