
Carnaval

In Ninove kennen ze iets van carnaval vieren. Niet voor niets vind je hier trouwens
twee carnavalsmonumenten: “het Wortelmanneken” en “Dingsken”. De
carnavalsstoet (Roze Zondagstrein) die ieder jaar door de stad trekt, is een
spektakel dat geen carnavalist of sympathisant wil missen. Uiteraard is het
bijhorende dagenlange carnavalsfeest een must voor iedereen die carnaval in het
hart draagt.

Er is ook de succesvolle kindercarnavalsstoet, de wortelworp en de aanstelling van
een Ninoofse Prins Carnaval waarvan de identiteit een goed bewaard geheim moet
blijven. Daarnaast kent Ninove tal van carnavalsinstanties: Karnavalraad en
Raadsdames, Prinsencaemere, Ridders in de Wortelorde, Carnavalscomité en
Stedelijke Feestcommissie.

Carnaval wordt elk jaar afgesloten met de Wortelverbranding, dit is hét moment waarbij het aftellen naar de volgende carnaval kan beginnen.

Meer info vind je hier!

https://www.ninove.be/
https://www.ninove.be/-t-wortelmanneke
https://www.ninove.be/dingsken
https://www.ninove.be/karnavalraad-vzw-en-raadsdames
https://www.ninove.be/prinsencaemere
https://www.ninove.be/ridders-in-de-wortelorde
https://www.ninove.be/stedelijke-feestcommissie
https://www.ninove.be/carnaval
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